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Hamas heeft met de uiterst moorddadige aanval op Israël de poorten van de hel geopend, zegt Iran. 

Wat Hamas wil en doet, is mede in opdracht van de Iraanse leider Khamenei. 

 

Feestvierende Hamasleden in Gaza op een buitgemaakte Israëlische jeep. Israëlische gijzelaars werden op eenzelfde manier 

als trofee rondgereden. Beeld epa / Haitham Imad 

JERUZALEM - GAZA 

Israël is verbijsterd. Terroristen die over straat rijden en burgers in hun auto’s, op straat of zelfs in 

hun huizen doodschieten, ruim honderd mensen gijzelen en gedode Israëli’s als trofeeën door 

Gazastad rondrijden. Het is een oorlog met een wanstaltig bruut karakter – en dat is wat de schok zo 

groot maakt.  

De psychologische klap is enorm. Dit is Israëls 9/11, schrijft de Jerusalem Post zondag. Anderen 

spreken over ‘Israëls Pearl Harbour’ en omschrijven het als ‘een dag van schande’. Want hoe was het 

mogelijk dat een bende relatief licht bewapende terroristen de grens van de sterkste militaire macht 

in het Midden-Oosten zó hard wisten te raken en zelfs urenlang op minstens 22 plaatsen hun 

moordlustige gang konden gaan? 

Er waren waarschuwingen. Oud-generaals en commandanten van het leger, de inlichtingendiensten 

en de politie drongen er eerder dit jaar bij de regering en de oppositie op aan, de politieke gevechten 

opzij te zetten en te zoeken naar een compromis.  

Want de verdeeldheid nam de aandacht van het echte gevaar weg: het gestook van Iran via 

Hezbollah en Hamas. In mei, bij de 75e verjaardag van de staat Israël, wezen onder meer oud-

generaal Meir Elran en de directeur van Commanders for Israels Security in deze krant op ‘de 

wijzigende gedaante van het terrorisme’ en de ‘versterkte positie van Hamas’. 
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Een sterke waarschuwing was het bezoek in juni van Hamas-leider Ismail Haniyeh aan de Iraanse 

opperste leider, ayatollah Khamenei. Daar kregen Haniyeh en zijn delegatie een opdracht van 

Khamenei: gewapend verzet tegen het ‘Zionistische regime’ is ‘een religieuze plicht’ en Gaza is 

daarbij ‘het hart van het verzet’. Twee jaar eerder, in mei 2021, speelde een toespraak van Khamenei 

ook al een rol bij de heftige confrontatie tussen Hamas, Islamitische Jihad en Israël.  

waarom die moordzucht 

Maar dat verklaart niet de moordzucht van de binnenvallende terroristen, die van huis tot huis 

gingen om burgers op te sporen en hen af te slachten. Dat is alleen te verklaren vanuit de ideologie 

van haat en dood die Hamas al jarenlang zaait. Die slaat helaas ook op de Westelijke Jordaanoever 

steeds meer aan en wordt ook in het taalgebruik van de Palestijnse Autoriteit overgenomen. De 

beelden van feestende Palestijnen in Ramallah zijn een teken hoe ook daar de taal van Hamas 

weerklank vindt. 

De aanpak was gericht op een maximale vernedering van Israël, met de live uitgezonden beelden van 

moorden en gijzelingen. De beelden waren geen afwijking, ze waren een doel. ‘Onze helden maakten 

de vijand klein en vernederd, met overal de geur van de dood’, aldus woordvoerder Abu Hamza van 

de collega-terreurbeweging Islamitische Jihad. 

Iran jubelde mee: ‘De gedroomde onoverwinnelijkheid van het zionistische regime is een illusie’, 

kopte het Iraanse Fars News. ‘Dankzij de sociale media konden honderden miljoenen de beelden zien 

van hoe de lichamen van gedode Israëlische militairen werden vertrapt.’ De deur naar de hel is voor 

de Israëli’s geopend, is het commentaar. 

decennia campagne van terreur 

Ook de prijs die de inwoners van de Gazastrook zullen betalen voor deze terreur, geldt voor de 

terreurgroep als winst. Het versterkt immers de haat en zo kan Hamas het al jarenlang zwart op wit 

verkondigde standpunt blijven volgen: ‘We verwerpen iedere vorm van normalisatie met de 

Israëlische bezetters.’ 

Dat verklaart voor een belangrijk deel de huidige aanval: er was een Israëlische delegatie in Saoedi-

Arabië, er zijn steeds concretere gesprekken over een akkoord tussen dat land en Israël en, in het 

kielzog daarvan, over een betere positie van de Palestijnen. 

‘Verzet en jihad een plicht en een eer is voor alle zonen en dochters van ons volk’. 

Dat laatste is telkens een signaal voor Hamas om in actie te komen. Dat gebeurde met de 

zelfmoordaanslagen na het Oslo-akkoord van 1993. Het gebeurde na de poging van Peres om het 

werk van premier Rabin voort te zetten, na de vredesgesprekken op Camp David in 2000 en de 

bloedige confrontatie in de Gazastrook in 2008, na het vergaande vredesvoorstel van premier 

Olmert. En telkens was de campagne van terreur en dood succesvol in het blokkeren van de vrede. 

het lijden van Gaza 

Zevenhonderd doden en tweeduizend gewonden telde Israël zondagavond. Er werd nog steeds 

gevochten op Israëlisch grondgebied en het land maakt zich op voor een langdurige, vernietigende 

afrekening met Hamas en consorten. 

Gaza heeft inmiddels al ruim vijftien jaar geleden onder het regime van Hamas, dat de dood boven 

het leven stelt. Ook nu stelt het Handvest van Hamas nog dat ‘verzet en jihad een plicht en een eer is 



voor alle zonen en dochters van ons volk’. Ook wie daaraan niet mee wil doen, kan de gevolgen van 

het geweld dat Hamas heeft ontketend, niet ontlopen. 

De enigen die het volk van Gaza nu nog kunnen sparen, zijn de getergde politieke en militaire leiders 

van Israël, als ze hun tegenaanvallen zo nauwkeurig als mogelijk is richten op de leiding en de 

militaire tak van Hamas. Laten ze in vredesnaam de agenda van dood en geweld van Hamas niet 

volgen. 
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LEES OOK 

Wat is er mis met een gebed voor een einde aan het geweld? Dat is niet laf of moralistisch, dat is 

Bijbels 
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